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Herberg van 1867 tot 1930

Uitbaters:

1867 Jan Baptiste Baert x Amelie Hozé

1895 Petrus Vandenborre x Rosalie Baert

1900 Jan Claerhout x Maria Mathilde Dekostere
1910 Theophiel Declercq x Elisabeth Defossez

De Vlaamse Leeuw - De Kroone anno 2019

Deze herberg was vanaf 1867 bewoond door het gezin van bezembinder Joannes Baptist Baert en Ame-
lie Hozé, naaister en herbergierster. In 1895 trouwde hun dochter Rosalie met Petrus Vandenborre,
suikerijdroger* en kloddenhandelaar**. Zij bleven hier bij haar moeder wonen tot zij in 1899 naar café
Het Nieuw Kwartier (Brugsestraat 63) trokken. Maar het patent bleef die vijf jaar nog op naam van
Rosalies moeder, de weduwe Jan Baptist Baert, staan. Vanaf 1 december 1901 vinden we hier bakker
Jan Claerhout en zijn vrouw, herbergierster Maria Mathilde Dekostere, terug. Later verhuisden ze naar
café De Tramstatie (Vlietestraat 162). Vanaf 1910 tot 1930 tenslotte was het de beurt aan schoenmaker
Theophiel Declercq met zijn vrouw, kleermaakster Elisabeth Defossez.

In 1956 kwam hier het echtpaar Leon en Anaise Messiaen-Vanassche wonen en baatten een meubelwin-
kel uit. De winkel bevond zich rechts van het huis waar nu het braakliggend terrein ligt.
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Foto uit 2009 - Uiterst rechts de meubelzaak van Leon en Anaise Messiaen-Vanassche

* Suikerijdroger: cichoreidroger - de geroosterde cichoreiwortel werd in de Napoleontische tijd gebruikt als koffiesurrogaat. In de 20ste
eeuw als toevoeging bij de koffie.
** Klodden: hier ook wel kroten genoemd. Vlasafval, de korte vezels van vlas.
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